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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
 
2 maart: 10.00 uur: Ds. J. Wilschut; Rockanje 
 1e collecte: Dabar 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Diaconie 
 KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST 
 
 9 maart: 10.00 uur: Ds. J. Breure; Zwijndrecht 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Projecten 40 dagen tijd 
 
16 maart:  10.00 uur: Ds. M. van der Zwaag 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Projecten 40 dagen tijd 
 
23 maart: 10.00 uur: Mevr. I. Bakker; Middelharnis 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Projecten 40 dagen tijd 
 
30 maart: 10.00 uur: Ds. W. Vermeulen; Bergen op Zoom 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Projecten 40 dagen tijd 
 
  6 april: 10.00 uur: Ds. A. van Rooijen; Noordeloos 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Projecten 40 dagen tijd 
 KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST 
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KERKBLAD 
Kopij voor het april nummer van dit kerkblad ontvang ik graag 
uiterlijk zaterdag 29 maart. Met vriendelijke groet, Anneke van Strien 
 
VAN DE DOMINEE 
 
BLIJF DANSEN! 
Dominees willen wel eens nieuwe dingen uitproberen. Dat is goed 
voor hen, maar zeker ook voor de gemeente. Toch slaagt niet alles, 
sterker, dominee Aarnoud van der Deijl heeft in de verschillende 
gemeentes waar hij werkzaam was, veel nieuwe initiatieven 
ontplooid; van een gesprekskring over ‘het Algemeen betwijfeld 
Christelijk geloof’ van Harry Kuitert tot alternatieve diensten 
(@home-diensten), van groene Kerk tot kunst in de Kerk. Maar geen 
van de initiatieven heeft de ontkerkelijking tegen kunnen houden. Hij 
schrijft hierover in zijn boek ‘De toekomst van de Kerk’. Maar, 
beweert hij, dat is geen reden om niet door te gaan met deze 
initiatieven. Een eigen ervaring uit mijn vorige gemeente: met de 
jeugdouderling zette ik daar lang geleden ‘Anders dan anders’-
diensten op voor (en gedeeltelijk door) jongeren, binnen- en 
buitenkerkelijk in het Scoutinggebouw. Laagdrempelig, dachten wij, 
dus aantrekkelijk. Het stierf een stille dood. Maar ik heb er geen spijt 
van dat ik aan dit avontuur begonnen ben. Het volgende verhaaltje 
van Toon Tellegen helpt me daarbij: 
 
Vroeg in de ochtend 
Vroeg in de ochtend, toen de eekhoorn nog in bed lag, werd er op 
zijn deur geklopt. ‘Wie is daar?’ vroeg hij. ‘Ik ben het’, zei een stem. 
‘De olifant.’ ‘Kom je op bezoek?’ vroeg de eekhoorn. Even was het 
stil. Toen vroeg de olifant: ‘Wil je dansen?’ ‘Dansen?’ vroeg de 
eekhoorn. ‘Nu?’ ‘Is dat raar?‘, vroeg de olifant. ‘Nou… raar… ‘ zei de 
eekhoorn. ‘Het is nog heel vroeg.’ ‘Dus je wilt het niet?’ vroeg de 
olifant. De eekhoorn dacht even na en vroeg: ‘Waar wil je dansen?’ 
‘Bij voorbeeld hier, voor je deur’, zei de olifant. ‘Maar daar is 
helemaal geen plaats!’ ‘Dan dansen we niet te ver uit elkaar’, zei de 
olifant. ‘Dan vallen we zeker naar beneden.’ ‘O’, zei de olifant. ‘Dus 
je wilt niet dansen.’ De eekhoorn stapte uit zijn bed. Even later legde 
hij zijn ene arm op de schouder van de olifant en sloeg zijn andere 
arm om zijn middel. De olifant zei dat Hij tot drie zou tellen, 
schraapte zijn keel en telde tot drie. Toen maakten ze één danspas, 
verstapten zich en vielen naar beneden. 
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Versuft lagen ze naast elkaar in het natte gras onder de beuk. ‘Vond 
je het een slecht idee, eekhoorn.’ vroeg de olifant. ‘Nee hoor’, zei de 
eekhoorn. Hij wreef over de buil op zijn hoofd en dacht aan die ene 
pas die echt een heel mooie danspas was geweest.” 
Met plezier denk ik terug aan die ongeveer 4 heel mooie 
danspassen die we ooit in het scoutinggebouw van Ter Aar hebben 
gemaakt, en ik hoop in Anna Jacobapolder nieuwe danspassen te 
ontdekken. Durf te dansen, al is het maar voor even! 
 
UIT DE GEMEENTE 
We leven mee met Leendert en Janny Bolier. Leendert is in het 
ziekenhuis opgenomen en heeft, wanneer dit Kerkblad uitkomt, een 
pacemaker gekregen en is, als alles goed is gegaan, weer thuis.  
We wensen hem veel sterkte met opknappen, zodat hij minder 
klachten heeft en Janny weer kan bezoeken. 
 
Hartelijke groet, ds. Marina van der Zwaag 
 
VANUIT DE KERKENRAAD 
De kerkenraad vergaderde op 20 februari. Rien opende de 
vergadering en heette iedereen welkom. Meta las vervolgens een 
gedicht voor met als titel "40 dagen bewust", dit vooruitlopend op de 
40-dagen tijd. 
De zaken rondom de jongeren worden besproken. Er wordt op 11 
mei dit jaar een jeugddienst georganiseerd voor en door de jeugd. 
Afgelopen vrijdag was er weer een activiteit voor de jongeren. Ze 
gingen bowlen bij de Thoolse Brug. Naderhand werd er nog een 
drankje gedaan. Het was een gezellige avond. 
De kindernevendienst is druk bezig met het Paasproject. Tijdens de 
lijdenstijd zullen via de beamer sheets te zien zijn ter verduidelijking. 
De kinderen van de kindernevendienst nemen iedere zondag het 
lichtje mee uit de kerk naar de consistorie. We willen graag 
afspreken met de kinderen dat diegene die het lichtje draagt voorop 
mag lopen. De rest van de kinderen volgen daarna. 
De notulen en actielijsten worden doorgenomen van de vorige 
vergadering en deze werden goedgekeurd. 
We evalueren de "Johannes de Heer-zangavond". Het was een 
mooie avond waarin we veel mooie liederen hebben gezongen. Het 
dameskoor Glory uit Sint Philipsland heeft een heel mooi optreden 
neergezet, waarin ze zichzelf begeleidde op de piano. 
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De collecte met als doel "De Vrienden van Siem", heeft een heel 
mooi bedrag opgebracht van €554,-. 
We behandelen de ingekomen post. 
We ontvingen een nieuwsbrief van de Classis, en een nieuwsbrief 
van gemeente Halsteren/Nieuw Vossemeer. 
Verder zijn er diverse mails en telefoontjes over en weer gegaan, 
naar de voorzitter van de Classis over het verzoek tot 
naamswijziging van onze gemeente. Dit verzoek is nog in 
behandeling. 
We bespreken zaken die het College van Kerkrentmeesters regelt. 
De parkeerplaats en de tuin zijn nog niet naar wens. 
De samenwerking met de aannemer werkt stroef.  
De parkeergelegenheid wordt de komende tijd onder de loep 
genomen. 
Er zijn plannen om weer een Top 2000 dienst te gaan organiseren. 
Wordt vervolgd.. 
Het blijkt dat er kerken zijn, die tijdens een rouwdienst collecteren. 
Wij hebben dit in de vergadering besproken. De kerkenraad heeft 
daarin nu een besluit genomen. We zullen bij de uitgang een 
collectezak hangen, waarin mensen vrijblijvend iets in kunnen doen. 
Dit zal niet alleen bij rouwdiensten zijn, maar tijdens alle diensten 
buiten de reguliere diensten. Het is vrijblijvend en bedoeld voor 
iedereen die de kerk een warm hart toedraagt. 
Er is nog een verhuizing binnen onze gemeente.  
Mw Kot-Wagenmaker is verhuisd naar Rozemarijnstraat 1 in 
Steenbergen. Wij wensen haar een goede tijd in Steenbergen. 
We beëindigen de vergadering met het zingen van "Geest van 
hierboven." 
 
Agenda: 
-12 maart: contactpersonenoverleg 
-17 april: Paasviering 60+ in Dorpshuis van 16u tot 18u 
 
Hartelijke groeten van de kerkenraad 
 
BLOEMEN IN DE KERK 

In maart hoopt Joke de bloemen te verzorgen, in april is Riet aan de 
beurt.  
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ROOSTERS 
                 Oppasdienst  Kindernevendienst       Deurcollecte 
  2 maart Corrie    Fanny In de kerk 
  9 maart Babette en Annemiek  Mariella Pieter Jan 
16 maart Erna Natalie Jop 
23 maart Leontine Heleen Julia 
30 maart Sylvia Wendy Gilles 
  6 april: Judith Mariella In de kerk 
 
ROOSTER KERKTAXI  
  2 maart: Bram/Coby 
  9 maart: Rien 
16 maart: Martijn/Joke  Voor info over de kerktaxi kunt u tot 
23 maart: Sjaak            zaterdagavond bellen naar: 
30 maart: Bram/Coby      Sylvia Reijngoudt 
 6 april: Rien                     0167 573717 / 06 28755011 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
 
13-03-1940.Dhr. A.A. van Nieuwenhuijzen.Billrothstraat 2 4624XP 
                                                                Bergen op Zoom 
26-03-1949.Mevr.A van Strien-van Leeuwen.Lageweg 7 4675RH 
                                                                Anna Jacobapolder 
01-04-1938.Dhr. I.L. Bolier. Eendrachtstraat 26 4675CS 
                                                                            St.Philipsland 
Deze jarigen, maar ook alle anderen die deze maand jarig zijn: 
hartelijk gefeliciteerd. Gods zegen over uw nieuwe levensjaar. 
Gezellige dag gewenst. 
 
GETELDE COLLECTEN OP 5 FEBRUARI 
                                       Cash        Totaal bonnen       Totaal     
Project Dominique 
              Oeganda     €  246,55            €70,00 € 316,55 
Zending 18,50 35,00         53,50 
Werelddiaconaat 61,50 51,50 113,00 
Diaconie 50,20 73,00 123,20 
Onderhoudsfonds 71,45 126,50 197,95 
Jong protestant 15,15 47,50 62,65 
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VANUIT DE ZWO/DIACONIE 
Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in 
Actie en hun/onze partners in binnen- en buitenland. 
 
Deze keer vragen we uw aandacht voor het volgende: 
Bouwen aan vrede in het Midden-Oosten 
Achtergrondinformatie. 
Vrede in het Midden-Oosten lijkt verder weg dan ooit. Mensen zijn 
bang, moe en wanhopig. Toch blijven we geloven in een betere 
toekomst. Kerken ter plekke spelen hierbij een onmisbare rol. Kerk in 
Actie steunt hen bij noodhulp, het bieden van bestaanszekerheid en 
werken aan vredesopbouw. Met hun unieke plek in de samenleving 
kunnen kerken snel hulp bieden en voor de lange termijn bijdragen 
aan meer onderling begrip. Daarom komt Kerk in Actie in actie om 
de kerk in het Midden-Oosten, die enorm onder druk staat, te 
versterken. Samen zijn we de kerk in actie. Versterk de kerk in het 
Midden-Oosten, bouw mee aan vrede! 
 
Samenwerken met kerken : 
De actie ‘Versterk de kerk in het Midden-Oosten’ richt zich op 
Libanon, Israël, Palestina, Syrië en Egypte. Uniek aan Kerk in Actie 
is dat wij samenwerken met kerken. Dat betekent dat Kerk in Actie 
via (het netwerk van) deze kerken overal, snel en op een 
betrouwbare manier hulp bieden. 
Geen mens uitgezonderd 
Hulp bieden in het Midden-Oosten kan gevoelig liggen. Het 
uitgangspunt van Kerk in Actie is altijd en overal: hulp bieden aan de 
naaste, geen mens uitgezonderd. Ook steunen we projecten die 
bijdragen aan een structureel betere situatie voor iedereen, zoals 
bestaanszekerheids- en vredesinitiatieven. 
Wat doet Kerk in Actie in deze landen? 
Via partners van Kerk in Actie, kerken en christelijke organisaties, 
wordt de volgende hulp geboden: 
Libanon: 
noodhulp (eerste levensbehoeften, tijdelijk onderkomen, medische 
en psychosociale hulp), 
vluchtelingen en vrouwen worden ondersteund bij het opzetten van 
een eigen bedrijf 
versterken van leiderschap in de kerk 
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Palestina: Noodhulp (eerste levensbehoeften, tijdelijk onderkomen, 
medische en psychosociale hulp) Ondersteuning van kerkelijke en 
religieuze gemeenschappen in onder andere vredesprojecten 
Ondersteuning van jongeren in het opzetten van eigen bedrijf 
Syrië: Herstel van kerkgebouwen 
Egypte: Ondersteuning van interreligieuze projecten 
Israël: psychosociale hulp, initiatieven die polarisatie en racisme 
tegengaan worden ondersteund, o.a. in het onderwijs, en worden 
lokale dialooggroepen ondersteund. 
Steun dit werk: 
U kunt een bijdrage over maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 
457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'K01011' 
of doneer online. Hartelijk dank! 
 
Lied: Tijd van vloek en tijd van zegen (Huub Oosterhuis) 
Tijd van vloek en tijd van zegen, 
tijd van droogte, tijd van regen, 
tijd van oogsten, tijd van nood,  
tijd van stenen, tijd van brood, 
tijd van liefde, nacht van waken,  
uur der waarheid, dag der dagen,  
toekomst die gekomen is, 
woord dat vol van stilte is. 
 
Tijd van troosten, tijd van tranen,  
tijd van mooi zijn, tijd van schamen,  
tijd van jagen, nu of nooit,  
tijd van hopen dat nog ooit.  
Tijd van zwijgen, zin vergeten,  
nergens blijven, niemand weten.  
Tijd van kruipen, angst en spijt,  
zee van tijd en eenzaamheid. 
 
Wie aan dit bestaan verloren  
nieuw begin heeft afgezworen,  
wie het houdt bij wat hij heeft  
sterven zal hij ongeleefd.  
Tijd van leven om met velen  
brood en ademtocht te delen.  
Wie niet geeft om zelfbehoud,  
leven vindt hij honderdvoud. 
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KIJKJE BIJ HET KIND 
 
In het Paasproject 2025: 
GODS GENADE GEEFT UITZICHT 
 
Laten we zien dat het uitzicht op redding 
komt van de Heer zelf.  
Hij heeft in zijn genade de Verlosser 
gegeven, waardoor er een ommekeer is in 
de geschiedenis. Alles is ten goede 
veranderd. De zonde wordt voorgoed weggevaagd. En de mens 
mag eeuwig leven, verbonden met zijn Schepper en Verlosser.  
 
In het Paasproject kijken we als door een ‘vergrootglas’ naar 
bijzondere momenten uit het leven, sterven en opstaan van onze 
Verlosser: Jezus. Jezus is tijdens zijn leven als een leraar voor ons 
mensen. Niet alleen door de woorden die Hij heeft gesproken maar 
ook door de daden die Hij heeft gedaan. Jezus geeft ons het 
voorbeeld hoe wij mogen leven voor Gods ogen. Zijn 
gehoorzaamheid inspireert ons om te leven zoals Hij.  
 
In de projectverbeelding is een landschap te zien, met een weg naar 
de stad Jeruzalem op de achtergrond. Aan de rechterzijde is in de 
projectverbeelding een cirkel (draaischijf). (Draai de draaischijf om. 
Jezus komt op de weg te staan). Jezus staat centraal in de cirkel.  
Jezus staat op de weg naar Jeruzalem en nodigt ons uit om met 
Hem mee te gaan, langs bijzondere momenten uit zijn leven.  
Elke week komt er een afbeelding op het landschap bij. Elke 
afbeelding laat een moment uit Jezus leven zien. Deze momenten 
geven een beeld van zijn leven, de keuzes die Hij maakt en het 
voorbeeld dat Hij in woord en beeld aan ons meegeeft. Elk moment 
brengt ons een stukje verder op de weg naar Jeruzalem, de plaats 
waar Gods genadeplan door Jezus tot uiting is gekomen. Door 
Jezus komt de onomkeerbare ommekeer. Want Jezus’ leven is 
uniek.  
Dit wordt zichtbaar door het omkeren van de draaischijf waardoor 
Gods genade plan zichtbaar wordt. Wanneer we in Jezus, onze 
Verlosser, geloven volgen we Jezus Christus niet alleen in zijn kruis 
dragen, maar ook in zijn overwinning. Immers God schenkt ons het 
eeuwig leven met Hem. 
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2 maart:  

Jezus kiest: Hij wil het goede doen (Lucas 4:1-13)  

In Lucas 4: 1 -13 lezen we dat Jezus’ levensdoel is ons verlossen 

van alles dat tegen Gods bedoeling in gaat. We zien Jezus in de 

woestijn waar Hij al 40 dagen is. Als Jezus honger heeft, beproeft de 

duivel Hem. We zien dat Jezus wijst naar zijn Vader, want Jezus 

weigert zijn goddelijke kracht voor eigen belang te gebruiken. Hij wil 

niet de duivel erkennen, maar alleen de Schepper, zijn Vader die in  

de hemel is, dienen 
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9 maart: 

Jezus leert ons het goede nieuws (Lucas 4: 14-30) 
In Lucas 4: 14-30 lezen we hoe Jezus onderwijst. Daarnaast doet Hij 

wonderen. Gods Geest geeft Jezus de kracht om Gods werk te 

doen. Jezus leest uit Jesaja en zegt dat deze woorden over Hem 

gaan: Ik ben de Messias, de beloofde Verlosser.  

Juist dat willen ze in Nazaret, de plaats waar Hij is opgegroeid, niet 
Geloven. Weg met Hem 
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16 maart: 
Jezus stelt ons gerust: God is goed voor ons (Lucas 12:22-34) 
In Lucas 12 lezen we de gelijkenis die Jezus aan de mensen vertelt. 
Jezus wijst naar de vogels in de lucht. Jezus leert ons dat het goede 
meer is dan wat je bezit. Veel hebben is niet alles, want je leven 
wordt er niet langer of beter van. Gezondheid of goede relaties met 
mensen om je heen kun je niet kopen. De schepping bestaat doordat 
God ervoor zorgt. We leven van zijn goedheid. Bedenk dat leven 
voor God, geloven in Jezus, het belangrijkste doel in jouw leven 
moet zijn. De gelijkenis die Jezus vertelt, leert ons dat de goede God 
zeker oog zal hebben voor ons voedsel en onze kleding, want kijk 
naar de vogels; als God al voor hen zorgt, dan zal God zeker ook 
Voor jou zorgen .Jij bent nog waardevoller voor Hem dan de vogels 
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23 maart 
Jezus laat zien: God is geduldig (Lucas 13: 1-9) 

In Lucas 13 lezen we over de gelijkenis die Jezus vertelt. In de 

gelijkenis horen we over de groei en ontwikkeling van een 

vijgenboom. De wijngaardenier zorgt voor een vijgenboom en zorgt 

zelfs extra voor deze boom. Ondanks dat de boom al drie jaar geen 

vrucht draagt, vraagt hij aan de landheer om geduld met deze boom. 

De landheer geeft dit. God heeft veel liefde en geduld. Hij voedt ons 

leven met zijn woorden en daden. Jezus laat door deze gelijkenis 

zien dat God hoopt dat wij in Hem geloven en dat ons leven iets 

oplevert voor zijn Koninkrijk. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
30 maart 
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Jezus leert ons vieren en gedenken (Lucas 22: 7-23) 
In Lucas 22 lezen we hoe Jezus samen met zijn discipelen 
samenkomt. Ook voor Jezus is het Pesachmaal de herinnering aan 
het moment dat de Heer Israël bevrijdde uit de slavernij in Egypte. 
Tijdens het herinneringsmoment spreekt Jezus met zijn discipelen 
over zijn naderende dood en over het goede nieuws dat de 
Verlosser de wereld zal redden en zal leiden naar Gods heerlijke 
toekomst. Dan breekt Jezus het brood, spreekt de dankzegging uit 
en deelt het brood met zijn discipelen. Vervolgens neemt Jezus de 
beter met wijn, zegent ook deze en deelt de wijn met zijn discipelen. 
Zo vieren ze samen het avondmaal. Met het avondmaal vieren ze 
het vernieuwde verbond door het geloof in Jezus. Iedereen die zijn 
volgelinge wil zijn en blijven, hoe onvolmaakt hij ook is, mag horen 
bij Gods Koninkrijk. 
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HET KOOR BEGINT WEER! 
Op maandagavond 17 maart gaat het gelegenheidskoor weer  
repeteren voor Pasen. 
We hebben 5 weken om een aantal mooie liederen te oefenen, 
om het vervolgens in de Paasmorgendienst op 20 april uit te voeren. 
U bent van harte welkom om mee te komen zingen, 
maar dan wel graag alle repetities erbij zijn. 
Het is maar 5x en dan moet er ook echt goed worden gerepeteerd. 
Graag tot maandag 17 maart om 19.30 uur in de Kerk. 
 
DE EETGROEP 
De eetgroep voor alleenstaanden komt voor het eerst dit jaar  
bij één om in de consistorie met elkaar te eten. 
Door de werkzaamheden aan de weg, konden we niet met de 
auto bij de kerk komen. Dit was voor sommigen, die moeilijk 
ter been zijn niet te doen. 
Nu is de Kerk gelukkig weer goed bereikbaar, zodat we weer gaan  
starten .  
Op donderdag 27 februari komen we bij elkaar, en hopen een  
gezellige middag en maaltijd te hebben. 
Ook op donderdag 27 maart  komt de eetgroep weer bij elkaar, 
deze groep is bedoeld voor alleenstaanden, en er kunnen nog  
mensen bij. 
Meld je aan bij Marianne Nell 0628414772. 
 
BERICHT ENGELENPROJECT 
Hallo allemaal, 
Dit jaar was het weer een geslaagd Engelenproject. Veel lieve 
deelnemers hebben mensen in de omgeving kunnen verrassen met 
wat moois, lekkers of warms. Ik wil jullie allemaal bedanken en 
hopelijk tot volgend jaar! 
Liefs, 

Daphne van Nieuwenhuijzen 
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JEUGDSOOS 
Na de dropping in januari, stond in februari de 
2e activiteit op het programma. Op vrijdag 21 
februari vertrokken we met 7 jongeren richting 
Tholen om te gaan bowlen. Met soms gevaar 
voor eigen leven, werden de ballen richting de 
kegels gegooid. De bal wilde ook nog weleens 
buiten de baan terecht komen of er lagen op 
wonderlijke wijze ineens 3 ballen tegelijk in de 
goot. Na een uurtje gooien, hebben we nog 
wat gedronken met iets lekkers erbij. Een 
geslaagde avond! 
 
 
TERUGBLIK JOHANNES DE HEER ZANGAVOND 
Johannes de Heer (JdH) liederen worden door alle kerkgezindten 
gezongen. Eind 2024 ontstond het idee om een zangavond JdH te 
houden, dit werd 7 februari. 
De toegang tot de kerk werd vanwege de openliggende straat vrolijk 
verlicht, en diverse sponsoren (waaronder het Kraampje van Wisse 
en Spar de Berg) zorgden voor lekkere koffie, thee, cake en 
glühwein. Vooraf werd medewerking gevraagd én gegeven door 
organiste Marieke Wolse, Nick Verkerke op piano, Sylvia Nell op 
trompet en het damesensemble Glory onder leiding van Wilma van 
Duuren. 
Het klonk prachtig allemaal. Dankzij de inzet van meerdere 
vrijwilligers én iedereen die kwam meezingen, werd het een 
muzikale en gezellige avond. 
De mooie opbrengst van deze avond, € 554,51, is geschonken aan 
de Stichting Vrienden van Siem in Sint-Annaland. Deze Stichting zet 
zich in voor mensen met de ziekte kanker. 
Zie www.vriendenvansiem.nl voor meer informatie. 

 
 
 
 
 

http://www.vriendenvansiem.nl/
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Gedicht: Veertig dagen bewust 

Veertig dagen om te wennen                                                                        
aan een minder vol bestaan.                                                                     
Om te weten dat je met eten                                                         
soms te gulzig hebt gedaan,                                                                         
om te merken dat je met werken                                                                             
vaak niet thuis was, veel te druk,                                                            
dat je geen tijd had voor een zijpad                                                   
en geen oog had voor geluk.  

Veertig dagen om te wennen                                                           
aan een leven langzaamaan.                                                          
Om met anderen fijn te wandelen                                                                 
of naar iemand toe te gaan,                                                                      
om te praten of te eten                                                                             
of een spelletje te doen,                                                                          
meer te bidden, God in ’t midden,                                                  
alles meer bewust te doen.                                                   

Veertig dagen om te wennen                                                               
aan een leven uit Gods hand,                                                                
om zijn droom weer te herkennen:                                                           
vrij te zijn in ’t beloofde land! 

Dit gedichtje is overgenomen uit Pluk het jaar! 
Kindergedichten voor alle seizoenen, Adveniat, 
Baarn, Marjet de Jong, 2018, blz.18. 
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BESTELFORMULIER COLLECTEBONNEN 

 
 
Als u het ingevulde papier in het bakje legt wat in de hal van de kerk 
staat dan staat er, zo mogelijk,  de volgende week een envelop met 
de bestelling  voor u klaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam ……………………………………………………………….. 
 
Adres ………………………………………………………………..  
 
Telefoon ……………………………………………………………  
 
 
Uw bestelling:  
 
…………blauwe kaarten: € 0,50 per bon = € 10 per kaart  
…………groene kaarten: € 1,00 per bon = € 20 per kaart  
…………oranje kaarten:  € 2,00 per bon = € 40 per kaart  
 
 
 
Datum:                                            Handtekening: 
 
 
  

 


